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hgaard beeld van een tuin REANRER P

Groene handen |
vol met kunst

en het ritme uit voor de beelden
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DOOR PETER ZETHOVEN

CALLANTSO00G - Sylvia en Bert Boogh, zij Zuid-Limburg,
hij Rotterdam, streken zo’n 36 jaar geleden neer aan de
Zwarteweg in Callantsoog. Echte jaren zeventig migran-

in de groene oase die was ont-
staan. Want je kunt, zo verdui-
delijkt ze, niet ieder beeld zo-
maar ergens neerzetten. Ze 8
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ten. Van stad naar groen.

Drukke banen, idealen, onder
de indruk van de weidsheid en
wolkenluchten in de Kop van
Noord-Holland. Huis plus wei-
land van 6000 meter gekocht.
Werd stukkie grond van hun
liefde en verbondenheid. Moest
enorme tuin worden. Dus nam
het spitten, zaaien en planten
enthousiast een aanvang. Boe-
ren die langsreden begrepen er
niets van. ’Je moet je geld uit de
grond halen. Dat stop je er toch
niet in!?’ Sylvia en Bert waren er
doof voor en begonnen eerst
windsingels aan te leggen.

Pantser

Als pantser tegen de alles zand-
schurende zeewind. Binnen de
bescherming van deze groene
muren ontstond zo een bijzon-
der microklimaat, waardoor

flora kon worden geplant, die er
anders nooit had kunnen groei-
en en bloeien. Door de jaren
heen werd het oorspronkelijke
weiland een paradijsje, dat zich
uiteindelijk vanzelf, zo vanaf
1997 ontwikkelde tot beelden-
tuin. Van de oorspronkelijke
weide is nu, 36 jaar later, enkel
nog de ’middenstip’ over. Met
erom een beeld van een tuin.
Met kwaliteitskunst. Een schep-
ping, waarin Bert en Sylvia hun
geheel eigen specifieke rolver-
deling hadden. Bert, geschoold
musicus en bekend gitarist, was
directeur van expressiecentrum
Triade in Den Helder. Hij legde
de contacten met kunstenaars.
In de beeldentuin z¢lf was hij
echter weer de zaaier en de
planter. Sylvia daarentegen
richtte de tuin in. Zocht de sfeer

moeten elkaar qua zeggings-
kracht minimaal versterken.

Rolverdeling

Sylvia: ,,Die rolverdeling, die we

hadden, was een ongeschreven
wet. ' Kwam Bert met een bij ons
exposerende kunstenaar thuis
en ik was er niet, dan zei hij:
’Zet je werk hier maar neer. Dat
doet Sylvia wel’. Hij bemoeide
zich er echt niet mee’. Helaas
kwam er in 2009 een einde aan
Berts levensreis en was Sylvia

gedwongen de tuin zonder hem

voort te zetten. Verkopen!?
Nooit! Ze zal haar paradijsje
slechts onlevend verlaten. Haar
droom is dat haar as ooit wordt
verstrooid in de tuin. Waarin ze
1edere dag overal, in ieder hoek-
je haar Bert tegenkomt. Want
zijn handen hebben alles ge-
zaaid en geplant. In het hart
van de beeldentuin staan beel-
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Hieke Meppelink en Sylvia Boogh in de beeldentuin aan de Zwarteweg in Callantsoog. FOTO HDC MEDIA

Beeldentuin De Booghgaard geopend tot en met 15 juli op
in Callantsoog, met zo’n 24 vrijdag, zaterdag en zondag van
exposerende kunstenaars, 1s 11 tot 17 uur. Toegang gratis.

trumbeeldje voor het vijftienja-
rig bestaan maakte: ’gevende en
ontvangende handen’.

den van de Nederlandse so-
praan en beeldhouwster Hieke
Meppelink, die ook het lus-



